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De redactie 

Hoi allemaal, 

Op het moment van schrijven is het eindelijk lente! De vogeltjes fluiten, het zonnetje schijnt en het is heerlijk om nu in 

het bos op de Horst te zijn. Alle planten en bomen lopen uit en het hele bos lijkt wel nieuw! Ook nieuw is een lid van de 

redactie van de Tubant. We hebben versterking gekregen van Marije. Marije is op de Horst absoluut geen onbekende, 

mensen zullen haar kennen als Hippe, Chikai of gewoon als Marije. We zijn met de redactie nu weer op volle sterkte om 

een mooie nieuwsbrief en Tubant te kunnen maken. Marije, welkom bij de redactie! 

Jocelyn, Marije en Nienke 

 

Welpen 
Beste ouders en leden 

 
 

Hier een stukje van de welpen leiding. Het is weer 

even geleden sinds het laatste nieuws. Ondertussen 

is er veel verandert, Marije is weg gegaan als lei-

ding en ook hebben wij nu weer 2 stagiaires: Eileen 

en Tabitha. Verder hebben wij nog te melden dat 

Sharon in mei en juni er niet is. Alle afmeldingen 

mogen daarom naar Bagheera (Ralph) of via de 

email welpentubanten@gmail.com. Verder staan er 

natuurlijk ook voor de komende tijd weer een hoop 

leuke dingen op het programma, maar dat merken 

de welpen van zelf wel. 

 
 

Groeten de leiding van de welpen 

Bevers 
Beverkamp. 

  

De Bevers kregen een brief van de Lentefee, ze was gevangen genomen 

door de Winterkoning. Ze vroeg aan ons of we haar wilden helpen haar te 

bevrijden en de Winterkoning te verslaan met bloemen. De Bevers waren 

heel moedig en maakte hele mooie bloemen. Daarna zijn we het bos inge-

gaan en hoorden de Blauwbekken in het bos. Als er een dichtbij kwam 

moest je heel stil staan zodat hij je niet kon zien! Dat deden de Bevers heel 

goed. Toen hoorde we opeens gegil, het was de Lentefee. We zagen de 

Winterkoning die zei dat hij geen lente wou maar alleen maar winter. We 

pakten onze bloemen en versloegen de Winterkoning. De Lentefee was ons 

heel erg dankbaar. 

  

Goed gedaan Bevers! 
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Verkenners 
Hallo verkenners en ouders, 
Ook van de verkenners is er weer een stukje over het reilen en zeilen binnen de 

verkennergroep. Zoals jullie misschien wel een beetje gemerkt hebben is de 

verkennergroep een beetje kleiner geworden. Dit komt doordat een aantal ver-

kenners er voor heeft gekozen om meer tijd te steken in andere hobby’s, dan 

wel in school. Als het te druk wordt, dan moeten er keuzes gemaakt worden. 

Dat geldt natuurlijk ook voor je vrije tijd. Maar wij als verkenners laten ons niet 

kennen en gaan met opgeheven hoofd verder. Er wordt op dit moment van alles 

op poten gezet om de programma’s spannend en actief te houden. Er wordt een 

grote hike georganiseerd, waarbij het de bedoeling is om met rugzak en al een 

tocht te lopen en ’s avonds ergens buiten de horst te overnachten. Daarnaast 

gaat er een spannende middag / avond opkomst worden georganiseerd, maar 

wat er daar gebeurt…. Dan moet je gewoon komen. We hebben ook weer een 

paar leuke opkomsten achter de rug. Zo is er laatst een fotowedstrijd geweest, 

waarbij de verkenners een lijst met opdrachten moest doen en daar een foto van 

maken. Daar konden ze punten mee verdienen. Op de foto’s kun je wel zien dat 

ze het erg naar hun zin hadden. Rond deze tijd zullen de patrouillewedstrijden 

ook wel afgelopen zijn. Als het goed is gaat er een patrouille naar de regionale 

scouting wedstrijden om de eer van de Tubanten te verdedigen. In de volgende 

Tubant daar meer over. 

 

Groeten, de verkennerleiding. 

Rowans 
Hallo iedereen, 
De afgelopen periode zijn we weer lekker actief geweest. We hebben 

een toren gepionierd en gecamoufleerd voor een beter uitzicht. Verder 

hebben we de nieuwe hindernis in het bos afgemaakt en zijn de rowans 

weer op werkactie geweest. Ook niet geheel onbelangrijk, want hier-

mee verdienen ze bij voor de expeditie. Zo heet hun zomerkamp. Onze 

bestemming is dit jaar de JubJam te Roermond, een keer in Nederland. 

Dit is een mega groot kamp ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan 

van scouting in Nederland. Dit kamp duurt 10 dagen, van 26 juli tot en 

met 5 augustus, en zal bol staan van verschillende activiteiten om dit 

jubileum te vieren. Als jullie dit stukje gelezen hebben zijn we ook al 

wezen kleiduiven schieten. Een ietwat dure maar zeer leuke en span-

nende activiteit om een middag door te brengen. De bedoeling is dan 

met een hagelgeweer een schijf van klei uit de lucht te schieten. Alleen 

de duif vliegt bij iedere ronde op een andere manier. Dit maakt het 

lastig en vergt concentratie, het is dus zeker geen makkie. Nou dit was 

het wel voorlopig. 
  
Groeten en een stevige linker, 
Rick Broekhuis 

Begeleiding RA 591 

Advertentie 

EINDELIJK WEER VOORJAAR !!!!!!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETER SONDER 
 

TIJD OM UW TUIN 
WEER OP ORDE TE MAKEN 

 


